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Kruisem – Tijdens de nacht van 13 op 14 mei 2023 organiseren de molenaars van de Huisekoutermolen 

voor de derde maal een “nacht van de Huisekoutermolen”. Die nacht zal de molen opnieuw 

nachtmalen en hiermee die bijzondere activiteit van weleer onder de aandacht brengen in de 

ondertussen gekende feeërieke verlichting. 

Dit jaar kan je niet alleen de molen bezoeken en een glas onder de sterren komen drinken maar wordt ook 

een heuse avondmarkt georganiseerd. Ontdek de mooiste artikelen en lekkerste streekproducten van 

lokale ambachtslui en producenten. Ook alle drank die we serveren is afkomstig van lokale brouwerijen en 

koffiebranderij. De korte keten in actie! 

 

Onze Molen 
John Monsecour: “Na twee succesvolle edities was het voor ons een evidentie om opnieuw onze 

molen een nacht letterlijk in de schijnwerpers te zetten. Dit jaar mogen we echt onze molen zeggen, 

want we kregen de molen vorig jaar als schenking van de familie Bauters. We zijn dan ook bijzonder 

fier dat we het vertrouwen kregen van de kinderen van Paul Bauters, die hier zijn molen optrok.” 

Tijdens de Nacht van de Huisekoutermolen kan je de molen onder begeleiding van een molenaar-

gids bezoeken. Je krijgt er de geschiedenis en allerlei weetjes over het molenaarsleven te horen.  

Avondmarkt 
Peter Van Hee, collega en een molenaar op de Huisekoutermolen: 



“Zoals afgelopen jaar houden we voor onze bezoekers een nachtbar open. Onze drank is afkomstig 

van onze lokale brouwerijen en van waterbronnen uit te streek. Dit jaar nodigen we ook lokale 

producenten en ambachtslui uit om een kleine gezellige avondmarkt te vormen. 

We zijn nu bezig met het restaureren en leggen van een nieuw koppel maalstenen waardoor we ook 

voor menselijke consumptie zullen kunnen malen. Alle opbrengsten van de Nacht van de 

Huisekoutermolen gaat dan ook naar het ondersteunen van de restauratie.” 

Nachtmalen als adempauze 
De Nacht van de Huisekoutermolen is geen festival. Het blijft een feest waarbij we gezelligheid 

koppelen aan sfeervol genieten van de rust onder de sterren. 

Alain Goublomme (voorzitter Vlaamse Molens): “Het mooie aan het initiatief van de molenaars van 

de Huisekoutermolen is dat ze vasthouden aan die traditionele verbinding van het ambacht met de 

natuur. Molenaars waren die typische plattelandsfiguren die een bijzonder aanzien hadden. Ze 

kenden de natuurlijke grondstoffen als geen ander, waren vernuftige techniekers, en wisten alles 

van weer en wind. Ze waren een soort referentie voor de lokale bevolking. En de molenaars hadden 

ook een goed zicht op wat er zich in het dorp afspeelde. 

Ze moesten wel hard werken en malen wanneer de natuur het hen dicteerde. Als het waaide, pas 

dan werd er gemalen. Dus ook ’s nachts als dat moest. En dat laten we één keer per jaar aan de 

huidige bevolking zien. Het wonderlijke gevoel van het nachtmalen. Iedereen is dus welkom om een 

kijkje te komen nemen bij de Huisekoutermolen in de nacht van 13 op 14 mei. 

Een avondje bij de molen is een welkome adempauze in de stressvolle tijden waar we nu in leven” 

Praktisch 
• Van 19 tot 8u (zondagmorgen) zal de molen draaien en wordt er bij voldoende wind ook 

gemalen. 

• Van 19 tot 23u is er avondmarkt. De bar blijft open tot 1u. 

• De feeërieke verlichting valt te bewonderen vanaf zonsondergang, omstreeks 21u20. 

Vanop grote afstand zie je dan de molen in heldere kleuren. Voor de pers: vanaf pakweg 22u 
kan mooi beeldmateriaal verzameld worden.  

• Wie met de wagen komt, kan parkeren aan de Kloosterstraat of Wannegemstraat in Huise en 
dan te voet tot aan de molen wandelen. Verkeer is die nacht niet toegelaten in dat stuk van 
de Molenstraat zelf. 

• Op onze facebookpagina https://www.facebook.com/huisekoutermolen.be  kan je de hele 
nacht naar live beelden kijken van het nachtmalen en zal je op zondag de zon zien opkomen 
om 5u16. 

  

https://www.facebook.com/huisekoutermolen.be


Enkele weetjes 

• De Huisekoutermolen is niet de originele molen op die locatie. Dat was Cnuddes molen, een 
stenen molen die echter in 1851 afbrandde. Het was de vrederechter Paul Bauters die in zijn 
geboortedorp Huise de Huisekoutermolen in 1971 opgetrokken heeft. Hij had een zwaar 
vervallen molen, die dateerde van 1512, van de gemeente Waregem gekocht en blies hem 
nieuw leven in te Huise. 

• De vzw Vlaamse Molens is na schenking door de familie Bauters eigenaar geworden in april 
2022.  De vzw beheert de molen en doet hem leven met een equipe enthousiaste 
molenaars en stagiairs.  

• De molen draait in principe elke eerste zondagnamiddag van de maand, op molendagen en 
op Open Monumentendag. Op www.huisekoutermolen.be vind je de geplande draaidagen. 
Maar ook op andere dagen draait de molen regelmatig, gemiddeld wekelijks.  

• Bekijk het filmpje van de vorige Nacht van de Huisekoutermolen op Youtube 

• Bekijk de foto’s: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3291585644418734&type=3 

• Bekijk het filmpje van de “sleuteloverdracht” van de familie Bauters aan de VZW Vlaamse 
Molens 
 

Meer info op:  
- https://www.vlaamsemolens.com /  

- https://www.huisekoutermolen.be /  

 

Perscontacten:  
 
Molenaars: 
Peter Van Hee  0475 62 91 42    peter.van.hee@telenet.be  
John Monsecour 0473 99 60 84 john.monsecour@gmail.com  
Voor media: 
Jens Pas 0475 77 51 60 jens@jenspas.be 
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